
 

Sinds 2019 organiseren we dit festival voor mensen met (en zonder) een 

beperking. We zijn hiermee begonnen vanuit ons hart voor de 

gehandicaptenzorg en omdat we vinden dat het voor iedereen mogelijk moet 

zijn om naar een festival te gaan. 

 

Door de jaren heen bleek het een groot succes te zijn, ieder jaar komen 

steeds meer bezoekers genieten op het festival. We proberen altijd een 

aansprekende line up qua artiesten aan te bieden voor jong en oud. We 

willen de bezoekers en ook hun begeleiders samen een zorgeloze dag 

aanbieden mede omdat er door de grote werkdruk in de zorg hier soms geen 

tijd meer voor is. 

 

Mede door de hulp van stichting Madocke maken we er weer een mooie 

editie van op 8 mei 2024. Naast artiesten hebben we ook 

randentertainment wat altijd heel goed in de smaak valt bij de 

bezoekers. Met jullie sponsoring hebben we dit jaar een nieuwe 

toevoeging; een bellenblaas act! We verwachten dat dit heel erg in smaak 

gaat vallen.


